
 
 

 
 

Willemstad, 25 maart 2024. 
 
Geachte ouders, 
 
Een goede, gezegende week toegewenst! 
 
De veertigdagentijd komt ten einde, we zijn 
beland in de Goede Week. Dit vieren we ook 
deze week met de kinderen, waarbij we 
vanmorgen gestart zijn met de viering van: 

 

Palmpasen 

De kinderen hebben palmtakken of 
Palmpasenstokken meegenomen en de hele 
school heeft in de processie gelopen. 
 
We noemen deze week in het Nederlands de 
Goede Week, terwijl in vele talen zoals het 
Frans, Portugees, Spaans, Duits, Engels en 
Papiamentu deze week de “Heilige Week” 
genoemd wordt en terecht. Heilig betekent in 
het Hebreeuws ‘kadosh’, wat feitelijk ‘apart 
gezet voor God’ betekent. Deze week is apart 
van alle andere weken en wordt gewijd aan 
God om alles wat Jezus uit Liefde voor ons 
gedaan heeft. 
 
Gisteren is in de kerk het hele lijdensverhaal 
gelezen: vanaf de intocht in Jeruzalem tot en 
met de dood en begrafenis van Jezus. 
Stel je eens voor, dat je zelf aanwezig was 
geweest, toen Jezus op een ezel zittend 
Jeruzalem binnenkwam. Wat zou je dan 
hebben gedaan? 
 Zou je op een afstand blijven en toekijken, 

niet wetend wat je met Jezus aan moet? 
Je weet niet of je Hem eigenlijk wel volgt 
of wil volgen? 

 Zou je de onbevangenheid hebben gehad 
van de kinderen die blij met palmtakken 
zwaaiend meeliepen? 

 Zou je zijn als de apostelen, die meeliepen 
en zich afvroegen of dit wel een goed idee 
was van Jezus, want de Schriftgeleerden 
en de Farizeeën wilden Hem doden! 

 Zou je zijn als de menigte, die mantels op 
de grond spreidde en met takken zwaaide, 
jubelend: Hosanna, gezegend Hij die komt 
in de Naam des Heren? 

 
Waar staan we op dit moment in ons geloof in 
Jezus? Wie is Hij voor elk van ons? Welke 
plaats geven we Hem in ons leven? Is Hij onze 
Koning? Is Hij onze Verlosser? Welke waarde 
heeft zijn lijden, sterven en verrijzenis voor 
ons? 
 
Hij wist dat de tocht naar Jeruzalem zou leiden 
naar zijn lijden, kruisdood en zijn verrijzenis. 
Toch ging Hij naar Jeruzalem uit Liefde voor 
jou en mij.  
Geloven we in Hem door dik en dun, ook als 
alles tegenzit? Of zijn we als de mensen in de 
menigte? Uiteindelijk juichte de menigte met 
Palmpasen en riepen ze: “Hosanna, gezegend 
Hij die komt in de Naam des Heren.” Hosanna 
betekent: O Heer, help ons toch, red ons toch, 
wij smeken U. Ze zagen in Hem hun Koning, 
hun Redder, hun Verlosser. Desalniettemin 
schreeuwde diezelfde menigte met luide stem 
op Goede Vrijdag:” Kruisig Hem!” 
 
Hoe zijn we van plan zijn Liefde te 
beantwoorden deze week? Welke inhoud 
gaan we geven aan deze week? Hoe maken 
we deze week heilig, zodat we op zondag 
inderdaad kunnen geloven, vieren en zeggen: 
JEZUS LEEFT! 

 
 


